Spreker: Roel Koster
Onderwerp: Vergeven geeft leven!
Uitgangstekst:	Efeze 4: 32 
Datum: 21-1-2024
Infotheek nr: 4449





Presentatie (PPT):
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Het korte filmpje over Nelson Mandela kan je HIER bekijken
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Video Corrie ten Boom:
https://www.youtube.com/watch?v=t9O1JgVjeew
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Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

Matteiis 6:12
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1Joh. 1: 9 (HSV)

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons
te reinigen van alle ongerechtigheid.
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DEEL 1 - DE SLEUTEL TOT VRIJHEID. 1
Verg schenken is de sleutel om vrij te worden 19
schenken maake je los van degene dic je kwaad heeft gedaan .. 25

ken is loslaten wat je leven heeft beheerst 31

g schenken gaat in tegen je rechtvaardigheidsgevoel

schenken verlost je uit de macht van de boze i3

DEEL 2 - DE SLEUTEL TOT VREDE. 9
ving schenken is Gods wezen en karakeer
Vergeving schenken is Gods genade doorgeven aan de ander. 65
eving schenken is nict heczelfde als vergeten
ng schenken opent je hart voor licfde

schenken vervult je hare met vrede

DEEL 3 - DE SLEUTEL TOT GENEZING.

Vi schenken s cen besluit van je wil

g schenken is de rol van slachtoffer opgeven
schenken s cen doorlopend proces

ng schenken als levenshouding

ing schenken kan je wond in cen wonder veranderen

DEEL 4 - DE SLEUTEL TOT EEN HOOPVOLLE TOEKOMST
schenken is stoppen met hopen op cen beter verleden
g schenken opent de weg naar de tockomst
schenken is de weg naar verzoening
g schenken is de sleutel tot geestelijke groci

g schenken is Gods cadeau voor jou

BIJLAGEN MET VOORBEELDGEBEDEN.
Als je jezelf niet ki

vrienden je hebben verraden

jie partner overspel heeft g

Als je cen abortus hebe gehad
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Efeze 4:32 (HSV)

Maar wees ten opzichte van elkaar
vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals
ook God in Christus u vergeven heeft.
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Vergeven is loslaten van het verleden
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Vergeven werkt bevrijdend
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Kolossenzen 3:13

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de
een tegen de ander een grief heeft; gelijk de Here u
vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
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Wie is wijs en verstandig onder u?
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Vergeven brengt
lichtin de
duisternis
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Vergeven geeft
leven!





image1.jpeg
ds. A. Schreuder
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ledereen zegt dat vergeving iets moois is, totdat .....
..... ze iets te vergeven hebben.

CS. Lewis
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NDABA MANDELA

DE MOED

Vergeven vraagt
(veel) moed





