Spreker: Roel Koster
Onderwerp: Leven in vrijheid
Uitgangstekst: Johannes 8:36 Als de Zoon u vrijmaakt, bent u werkelijk vrij.
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Infotheek nr: 4554
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1 Petrus 5:7-9

7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij,
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek
naar wie hij zou kunnen verslinden.

9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof
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Lucas 9:1-2

1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen
kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te
genezen 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van
God te prediken en de zieken te genezen.
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De cursus
'omgaan met

teleurstellingen'
gaat vanavond
wederom niet door
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Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en
bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van de
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeziérs 6:12
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Een zwijnenstal





image12.jpeg
MAAR GIJ ZULT KRACHT ONTVANGEN, WANNEER DE
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God zij dank, die ons de overwinning geeft
door onze Heer Jezus Christus!®

Ik bekleed mij met de hele wapenrusting van God, om
stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Mijn strijd is niet tegen viees en bloed, maar tegen
de boze machten van de duivel.?)

Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen
waarheid in hem is.””) Ik omgord mij met
de waarheid, en wandel als kind van het licht.*:*

Mijn hart bescherm ik met het harnas van
gerechtigheid. Door mijn geloof in Jezus Christus
ben ik rechtvaardig voor God.®
Mijn voeten zijn bereid dit Evangelie van vrede met
God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat
alle brandende pijlen van satan dooft.®)

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop
op redding, Gods bedoeling met ons is niet dat wij
veroordeeld worden, maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.©

Het zwaard van de Geest, Gods Woord,
iis mijn wapen.®) De wapens van onze strijd zijn
immers niet vleselijk, maar krachtig door God,
tot afbraak van bolwerken.)
Ik laat mij tijdens het bidden leiden door de Geest, blijf
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.®
Door Jezus Christus ben ik meer dan overwinnaari®

1 Kor. 15:57 (HSV) 5.Zie Gal. 2:16
Zie Efeze 6:11-18* 6.7ie 1 Thess. 5:8,9 (NBV)
Zie Joh. 8:44 (NBV) 7.2 Kor: 10:4 (HSV) /A
Zie Efeze 5:8 (HSV) 8.Zie Rom. 8:37

* tekst gepersonaliseerd
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En wees daders van het
Woord en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf.
Jakobus 1:22
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Wij allen die met onbedekt gezicht de luister
van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest
van de Heer meer en meer naar de luister

van dat beeld worden veranderd.
2 Kori 3:18
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Christus heeft ons bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw
een slavenjuk opleggen.
Galaten 5:1
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Johannes 8:36
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We lezen in Luk. 4:18-19
dat Jezus door de Geest
van 6od is gezalfd en
gezonden om aan armen het
Evangelie te verkondigen,

om te genezen wie
gebroken van hart zijn,

om aan gevangen vrijlating
te prediken en aan blinden
het gezichtsvermogen,
om verslagenen weg te
zenden in vrijheid.
Waar kun je van worden 7/
bevrijd en genezen?
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