Spreker: Roel Koster
Onderwerp: Bent u gelukkig? Hoe wordt u gelukkig(er)?
Uitgangstekst: Mattheüs 5:1-16 en Ps.144:15
Datum: 07--12-2025
Infotheek nr: 4548
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(on)gelukkig
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Kun je geluk beinvioeden?

10%
Omstandigheden

50% DNA 40% Bewuste
Activiteiten
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Welke activiteiten zorgen er voor
dat we meer geluk ervaren?

* Het uitspreken en beoefenen van dankbaarheid

* Het onderhouden en verdiepen van sociale relaties
* Het ontwikkelen van optimisme

* Je doelen nastreven

* Zorgen voor je lichaam
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Wat maakt
u gelukkig?

Materiéle zaken?
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Wat maakt u gelukkig?
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ﬁs iR mijn dag mag beleven
Met diegenen die me lief zijn
Als we samen mogen genieten
Dan vind ik dat al meer dan fijn

*Wishes for You* -Anette:
@eel meer heb ik niet nodig

Want de waarde van het leven
Zit voor mij toch vooral
In liefde krijgen en ook geven

& in samen elke dag

Het beste er van maken
Dat is voor mij veel Rostbaarder
Dan de duurste materiele zaken
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They never shy away
from humor

It's the little things that
matter to them

They always see the
good in others

They recognize
toxicity and stay away
from it

Comparison is their
biggest foe

They live in the
present moment

They are always on
the side of optimism

Gratitude is always
on their tongues

www.Calmsage.com

Wat doen
gelukkige
mensen?

1 Ze schuwen nooit humor

2 Het zijn de kleine dingen die voor
hen belangrijk zijn

3 Ze zien altijd het goede in
anderen

4 Ze herkennen giftigheid en
blijven er ver vandaan

5 Vergelijken is hun grootste vijand
6 Ze leven in het nu
7 Ze kiezen altijd voor optimisme

8 Dankbaarheid is altijd op hun
tong
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Gelukkig (Matthels 5 NBV)

Bergrede

1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij
zitten met zijn leerlingen om zich heen.

2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederi% van hart zijn, want voor hen is het
koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden.
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8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want
voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de
hemel; zo immers vervolgden ze vé6r jullie de profeten.
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13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt,
kan niet verborgen blijven.

15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat
hij licht geeft voor ieder die in huis is.

16 7o moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie
goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de
hemel.
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Yes, joyful are those who live like this!
Joyful indeed are those whose God is the LORD!

- Psalm 144:15 -
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