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Presentatie (PPT):
Gal 2: 20:
Met Christus ben ik gestorven,  daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. 
Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. 
Hij hield zoveel van mij, dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven.

Dia’s uit de voordienst:
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Gal 2: 20:

Met Christus ben ik gestorven, daarom leef ik zelf niet
meer, maar Christus leeft in mij.

Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in
de Zoon van God.

Hij hield zoveel van mij, dat Hij zijn leven voor mij heeft
gegeven.




image2.jpeg
Barmherziger und starker Gott, in deiner Macht liegt es, Kriege
abzuwenden und den Ubermut der Machtigen zu brechen. Nimm
die Not und das Leid des Krieges von uns und lass uns erfahren,
dass wir in Wahrheit deine Kinder sind. Darum bitten wir durch

Jesus Christus.

(Bei Krieg und Biirgerkrieg, Tagesgebet 1)

Barmhartige en sterke God, in uw macht ligt het oorlogen af
te wenden en de overmoed van de machtigen te breken.
Neem de nood en de last van de oorlog van ons af en laat
ons ervaren dat wij in waarheid uw kinderen zijn. Daarom

bidden wij door Jezus Christus.
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Zeg Jategen de
verrassingen,

die je plannen doorkruisen,
je dromen teniet doen,

die je dag een heel andere
richting geven,

jamisschien zelfs je leven.

Zij zijn geen toeval.
Laat je Hemelse vader de
vrijheid,

Zelf het verloop van je dag
te bepalen.
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Voorbede voor:

* Peter en Mary, Klaas en Bets, Joyce, Lenny,
Trudy, Rita, Casper, Charles

Het nieuwe schoolseizoen

Het nieuwe gemeente seizoen:

o Bidstond/Bijbelstudie

o Kinder- en jeugdwerk

o Alpha

o Burendag

o Toekomst van de gemeente

o Open Ochtend

o Muziek en techniek
Overheid — Mensen in oorlogsgebieden

Eigen inbreng




