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Samenvatting:
Het woord dienstbaarheid komt 2x voor in de NBG1951.
Beide keren in de betekenis van:
onvrijwillige arbeid, slavernij dus.
Dienen zoals Jezus doet is: Zorg dragen voor het belang van anderen.
Dat zorgdragen wordt afgebeeld in het voeten wassen.
Wij hebben de opdracht om elkaar de voeten te wassen, in
een vrijwillige houding van:
"zich schikken,
samenwerken,
verantwoordelijkheid aanvaarden,
en een last dragen".
Als je werkt vanuit de leiding van God, is het nooit tevergeefs.

Presentatie (PPT):
“Water naar voeten dragen”

Zoeken: Dienstbaarheid
NBG1951
Spreuken 12:24
De hand der vlijtigen zal heersen, maar traagheid voert tot dienstbaarheid. (NBV21 slavernij, NB dwangarbeid)
Romeinen 8:21
 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid (NBV21 slavernij, NB knechtschap) aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Markus 10:45 (NBG1951)
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen (diakoneo), maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
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διακονέω diako’neo; [dienen;] ww;
Bediende zijn, dienen, begeleiden, hulp verlenen, aan tafel bedienen en de gasten voedsel en drank aanbieden, voorzien van andere levensbehoeften, zorgen voor de armen en de zieken, diaken.
Zorgen voor iets, dat de belangen van een ander kan dienen.

Efeziërs 5:17-21 (NBG1951)
17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,
19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,
20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,
21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
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Onderdanig: ὑποτάσσω hupo’tasso; 
In niet-militaire gebruik was het:
"een vrijwillige houding van,
 zich schikken, samenwerken,
verantwoordelijkheid aanvaarden
en een last dragen".
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Kortom, geliefde broeders en zusters,
wees standvastig en onwan

en zet u altijd volledig in voor het werk
: er, in het besef dat de inspanningen
ie u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

~ 1 Korintiérs 15:58





