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Matthéus 13 de zaaier
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Wees over niets bezorgd, maar vraag
in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt
en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart

en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7
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Onze strijd is niet gericht
tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers
en de machthebbers van de
duisternis, tegen de kwade
geesten in de hemelsferen.

Efeziérs 6:12
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Zoek liever eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere
dingen je erbij gegeven worden.
Matteiis 6:33
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Want het Koninkrijk Gods
bestaat nietin eten en drinken,
maar in rechtvaardigheid,

vrede en blijdschap,
door de Heilige Geest

Romeinen 14:17
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Leven naar Gods bedoeling 1

« Liefhebben en dienen: Je leeft om God te verheerlijken en
handelt in lijn met Zijn wil, waarbij je liefde voor Hem en je
naaste als uitgangspunt neemt.

* Vertrouwen en overgave: Het leven vraagt om
afhankelijkheid en overgave aan God, waarbij je je eigen
plannen en wensen minder centraal stelt en Gods leiding
volgt, ook als die onverwacht is.

* Lofprijzing en dankbaarheid: Je prijst God voor Wie Hij is en
uit je dankbaarheid, ook te midden van moeilijke
omstandigheden.

* Leven naar de Bijbel: De Bijbel biedt richtlijnen en wijsheid,
helpt je te groeien in je geloof en bereidt je voor op de
taken die God je geeft.
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Leven naar Gods bedoeling 2

* Zonde en vergeving: Zonden worden beleden en
vergeving wordt ontvangen, terwijl je toch blijft streven
om steeds meer volgens Gods regels te leven, zonder je
eigen beperkingen als excuus te gebruiken.

* Jezus Christus als leidraad: Leven naar Gods bedoeling
betekent ook het volgen van Jezus, omdat Hij de weg
wijst naar vergeving en eeuwig leven.

* Het kleine wordt ook belangrijk geacht: Gods plan uit
zich vaak in het alledaagse leven, en het is belangrijk
om trouw te zijn in de kleine dingen die je ontvangt en
moet doen.
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Mijn plan met jullie staat vast —
spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk
voor ogen, niet jullie ongeluk;
. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11





image1.jpeg
(ga) leven naar Gods bedoeling

Maar als je in de verleiding komt om iets
verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één
verleiding is z6 groot, dat je er niet tegenop

zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek.

Hij zal niet toestaan dat je het z6 moeilijk
krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij

zal, als er verleidingen komen, ook voor de
oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg
zijn om de juiste beslissingen te nemen.
1 Korintiérs 10:13
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MAT 6:8
L,Want uw Vader

weet, wat gij van
node hebt, eer gij
Hem bidt”
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KOM

TOT M1J

ALLEN

DIE VERMOEID
EN BELAST ZIJN

EN
ZAL U
RUST GEVEN
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Gedeelde vreugd
dubbele vreugd,

gedecelde smarl
halve smart!





