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Samenvatting:
Aan het kruis zegt Jezus: "het is volbracht"
Dat is een geweldige uitspraak van Hem.
Wat een genade.
Het doel is bereikt.
Wij bereiken het doel ook.


Presentatie (PPT):
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Johannes 8:51
Voorwaar, voorwaar, lk zeg u, indien iemand mijn woord

bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet
aanschouwen.

1 Cor 1:8
8 Hij zal u ook bevestigen ten einde (telos) toe, zodat gij

onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus
Christus.

9 God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot
gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

1 Petrus 1:9
daar gij het einddoel (telos) des geloofs bereikt, dat is de
zaligheid der zielen.
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Vrees niet.
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Joh. 19:30

28 Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds
volbracht (5055) was, opdat de Schrift vervuld zou
worden: Mij dorst!

29 Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een
spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en
brachten die aan zijn mond.

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide
Hij: Het is volbracht! (5055) En Hij boog het hoofd en gaf
de geest.
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TereheoTal (5055)= Tetelestai = Volbracht

Betaling van (financiéle) schuld.
Ons woord op rekeningen is: voldaan.

Een rechterlijke straf die volledig is voldaan:
geldelijk, gevangenisstraf of werkstraf is klaar,
daar komt men niet meer op terug.

In militaire context:

De veldslag is gewonnen, compleet en genoeg.
Voldaan dus. Overwinning dus.
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Het is volbracht:

- Alles wat in de Schrift op Jezus betrekking heeft.
- Jezus heeft de raad, de wil van God vervuld.

- Hij heeft de schuld volledig en afdoende betaald.
- Jezus heeft gerechtigheid vervuld, de wet vervuld.

- Jezus heeft de Satan, de Dood en het hele rijk der
duisternis overwonnen en Hij gezegevierd.




